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TÜRKİYELİ İŞÇİLER BİRLİĞİ 


Yayın Organıdır 
Yı:2  Sayı-19 10/2/1975 


Avrupa Barış ve 
Özgürlük Komitesi toplanıyor. 


Avrupa Barış ve Özgürlük Komitesi 22 şubat 1975 tarihinde Frankfurt'da toplanıyor. Avrupa kapitalist ülkelerinden 28 kuruluşun oluşturduğu Özgürlük Komitesi, yurdumuzda işçi sınıfımızın, halkımızın demokratik hak ve özgürlüklerine karşı girişilen saldırıları dünya kamuoyuna teşhir etmekte,faşist komandoların, Demirel, Feyzioğlu, Erbakan ve Türkeş gibi gerici, halk düşmanı politikacıların başını çektiği ihanet cephesinin içyüzünü açıklamaktadır. Ayrıca Amerikancı Irmak Hükümetinin yerine gerçekten halktan yana bir hükümetin kurulmasını istemektedir. ABÖK bu toplantısında yurdumuzun içinde bulunduğu durumu değerlendirecek ve mücadelesine yeni bir hız verecek-Urse 


GERMANIAPLATZ olayı gelişiyor... 


#9 ilindiği gibi, Frankfurt Türki #ş yeli İşçiler Birliği, gerici Alman çevrelerinin Nordend- Germaniaplatz bölgelerinde çok kötü koşullar altında yaşayan yurttaşlarımızı hedef alan kampanyalarınakar şı çıkan Frankfurt'ta tek kurum olmuş ve bu konuda da olumlu gelişmeler ve başarılar sağlamıştır, 


c 
Değerli işçi arkadaşlar, sevgili okuyucular, Söze başlamadan önce, yine hepinizi dostça ve kardeşçe selamlarım. Nasılsınız? işleriniz nasıl gidiyor? .. 
Zor ve meşakkatli günler geçiriyoruz. Yurdumuzdaki patron ve onların iktidarlarının talan- 


(Devamı sayfa 6'da) 


İşçi Birliği sayfa : 2 


\() de neler oluyor 2. 


Patronlar milyonlarına milyon katarken, @ Patron sözcülerinin işsizlerin sayısı 


iyimser rakamlarına 6 milyonu astı göre, TÜRKİYE'de iz 


6 MİLYON İŞSİZ VAR... 
$ Binlerce işsiz 

Libya cöllerinden 

medet ummaktayken, 


© Lihya'lar da 


Türkiye'de iş arıyor... haa alm © ve Türkiye'de Mağazasındaki müdürüne 

niceleri var ki 100 bin lira değerinde 

100 hin liralık düğün hediyesi verdi Ly 


hediyeler dağıtıyor... 


Türkiye'mizindurumunu hepimiz bi liyoruz. Sömürü düzeninin sonucu yoksulluk, işsizlik, sefalet...Bizleri yad-ellere süren nedenler bunlar. Burada da işsizlik, yoksulluk yapıştı yakamıza. Kalsak kalamıyoruz, dönsek dönemiyoruz. Yurdumuzda iş istiyoruz, vermiyorlar. 
Kendilerinin ortaya çıkardığı milyonlarca işsizi gösteriyor bizlere patronlar. 

Eğer onlar işsiz sayısına 6 milyor diyorlarsa, bu rakam çok daha yükseklerdedir. Milyonlarca yurttaş bir lokma ekmek uğruna dizi dizi dizilmişler Libya çöllerine sürülmek için... Patron iktidarları böylelikle hiç değilse bir süredaha avutmak peşindeler işsiz, aç yığınları. Bu arada yandaki gazete küpurlerinden birinde görüldüğü gibi Libyalılar da Türkiye'de iş aramak § taymışlar! Ve bir başka küpürde de 100 bin liralık hediyeleri etrafına serpiştirebilenlerden söz ediliyor... Bu da doğrudur. Biz yandaki fotoğrafta görülen küpürleri yine patronların gazetelerinden derledik | Yukarıdaki fotoğrafta ise "LİBYA ER“ KUYRUĞU" görülüyor. Almanya masalı bitti, LIBYA BAŞLADI 


İşçi Birliği 


GERMANIAPLATZ 
OLAYI e 


Geçen sayımızın ellerine geçmemiş olabileceğini düşünerek konuyu okuyucularımıza özetleyerek veriyoruz. 
Nordend-Germaniaplatz yöresinde işçilerimiz çok kötü evlerde fahiş kiralarla oturur, çocuğuna okul ve- ya çocuk yuvası bulamaz; daha türlü yoksullukları vardır da bu durumları kimsenin bugüne kadar dik katini çekmemiştir. Öte yandan ana-babası işe giden ve sabahtan akşama sokaklarda, parklarda başıboş oynayıp, oynaşan Türk çocukları bazı Almanların "göz zevkini" bozmuş olacak ki bu rahatsızlıklarını gidermek için derhal bir kampanyaya girişmişler ve aralarında 
150 imza toplayarak Türk ailelerin 
bu bölgeden sürülmesini sağlamak üzere teşebbüse geçmişlerdir. 
Bu durumu Frankfurt Türkiyeli İşçiler Birliği haber alınca önce kendi üyeleri arasından görevlendirdiği bir çalışma-komitesi ile araştırmalarına başlamıştır. Bizler bu çalışmalarımız esnasında cevher gibi işçi arkadaşlarla tanıştık, bizlere büyük yardımları dokundu, giderek onlarla bütünleşti görüşlerimiz, ve böylelikle bir dayanışma komisyonu kurulmasına önayak olduk. Bu komisyon durumun gerçek yüzünü kamuoyuna açıklamayı gündemine aldı. Yapılan bu basın toplantısında patron düzeninin ortaya çıkardığı yoksulluk, Alman makamları ve polisinin yaptığı baskılar komisyonca kamuoyuna açıklandı. Bu basın toplantısı o güne kadar yapılmakta olan tek tarafli neşriyata açık bir cevap oldu. Toplantı yeri, "OLAY YERİ'NİN KENDİSİ" olarak seçildi. Böylelikle tartışma konusu olabilecek herşey yine basın mensuplarının gözleri önünde bulunacaktı, Örnekle, "Türkler çöplerini hep sokağa döküyorlar, buralar çöp lük oldu" deniyordu,sorduk basın mensuplarına "öyle mi? görebiliyor musunuz?" diye - iddialar kendi ken dini yalanladı. Türkler tarafından kurulduğu iddia edilen "çocuk çetesi" de tek bir doğrulama zemini bulamadı, ama bizlerin ortaya koyduğu gerçeklerin doğruluğu apaçıktı... Toplumun bütün bozuklukları gibi bu durum da gerek Türk, gerek Alman patronlarının ortaklaşa sömürüsünün sonucuydu... Komisyon sözcüsü Metin Gür arkadaş gittikçe daha vuruculuk kazanan bir konuş- 


ma yaparak gerçekleri ortaya sererken Alman gazete, televizyon, radyo muhabirleri bu mücadelede 


haklı olduğumuzu kesinlikle kabullenmeye başladılar. 


'ken, patron çıkarlarının 


lt i: 


X DEĞİL M? 


Arkadaşımız konuşuyordu : -"İşçilerimiz zor koşullar altındadırlar , işsizdirler -İŞİSTERLER... Evleri yaşanmaz durumdadır.SOSYAL EVLER İSTERLER... Çocukları, gençleri okuma yazma bile bilmez-OKUL İSTERLER...Çocuklar sabahtan akşama kadar başıboşturlar ÇOCUK YUVALARI GEREKLİDİR" Haklı açıklamamız Alman gericilerinin faşist propagandalarını sildi, kazıdı kamuoyunun zihninden. Yerini radyolardan, televizyonlardan 

yükselen inançlı sesimiz aldı. Gazeteler boy boy resimlerle haberlerle yaygınlaştırdılar mücadelemizi... Basın toplantısı esnasında polis korkusundan, konsolos ajanlarının korkusundan, evden atılma korkusundan bizleri uzaktan ve köşelerden çekinerek izleyen civardaki halkın bir kısmının korkuları giderek kalktı... Aksine haklı davanın herzaman destek gördüğünü 


anladılar. O ana kadar olayın içyü-' 


zünü görmemezlikten gelen Türk ve Alman yetkililerini birtelaşedir aldı... Örgütümüzle birçok Alman kuruluşları, Türk işçilerine yardımcı olmak arzusu gösterdiklerini belirterek temas kurdular. Bu gihi teklifleri Frankfurt Türkiyeli İşçiler Birliği dikkatle incelemektedir. 
Görevli komisyon o çevredeki Türk işçilerinin ev durumları, mesleksiz gençlerin durumu, çocukların okul durumları hakkında kapı, kapı, sokak sokak dolaşarak istatistik bilgiler derlemekte ve bunları değerlendirerek, müracaatlaracevap Olabilecek raporların hazırlıklarını yapmaktadır, Şimdi işçi arkadaşlarımız daha bir güvenlidirler..,. 
Çevrede karşılaştığımız birçok arkadaş örgütümüzün adresini almak- ta, toplantılarımıza katılmaktadır - lar. 


BU ARADA, KARŞIMIZDA ÇALIŞANLAR DA VAR 

Yapılan bu basın toplantısı: o geniş yankılar uyandırdı. Alman ve Türk basını olaya sayfalarında yer verir borazanı 


à p ö 
BASIN TOPLANTISINDA SÖZCÜMUZ KONUŞUYOR. 


Tercüman Gazetesi, resmen davet edilmesine ve toplantıya katılmasına rağmen toplantıda işçi sınıfının gerçekleri dile getirilince olayı ört bas edebileceğini sanarak bir tek satır bile yazmadı.. 

SU KİSİYİ TANIYINIZ 

Toplumcu mücadele yürüten işçilerin karşısına niceleri çıkmış ve çıkarılmıştır. Ama örgütlü mücadele veren işçi sınıfının önünde patron zulmünün ve ona uşaklık edenlerin hüküm kağıdı çoktan boyunlarına asılmıştır * "BİZ YENECEĞİZ ve ON LAR SİLİNECEKLER" 

Bakın işte onların uşaklarından biri daha : Kendini bilmez birhalle- düş manı. Bu şahıs o civarda oturan bir çok çocuğun da öğretmeni üstelik.. 
Bu şahsı ensesinden tutup - havaya kaldırıp teşhir etmek gerekir çocuk larını okuttuğu işçi sınıfına. Adını biz unutmayacağız, sizler de öğrenesiniz diye büyük harflerle yazalım : HÜSEYİN TAS 

Bu adamın öğrencilerinden birçoğu o civarda oturuyor, yani oharap ev lerde, yoksulluklar içinde, Ve der- ken basın toplantımıza katılıyor çocuklardan birinin babası, Baba, 10 
nüfusun kaderinin sorumlusu,..Ka& tılacaktır elbet.. Hüseyin Taş iyice haşlıyor-korkutuyor çocuğu ; 

-" Babanı hem Frankfurt Başkonsolosluğuna hem de Türkiye'ye ihbar edeceğim... Bundan sonra da gör bakalım benden nasıl karne alınırmış..." diye üzerine yürüyor... 
Oysa, tehdit ettiği o işçi arkadaşlarımızın çocuklarının ardında sahipleri var... İşçi sınıfının örgütlü gücü var ki, onun gibi nicelerini ayak sesleriyle ezer-geçer. 

İSÇİ BİRLİĞİ KARARLIDIR Frankfurt Türkiyeli İşçiler Birliği olarak kararlıyız. "Birlikten kuvvet doğar" inancı içinde Germaniaplatz'daki Türk ailelerinin yanında olduk, onların içinde bulunmuş oldukları kötü yaşam şartlarını dile getirdik, onları haksızlıklara kar şı birlik ve dayanışmaya çağırdık. 
Bundan sonra da aynısını yine yapacağız. 


İşçi Birliği 


L GANİ a re a ver EE Türkiye'deki faşist komando baskınları üzerine bir bildiri yayınlayan "AVRUPA BARIŞ VE 

ÖZGÜRLÜK KOMİTESİ", Faşist Türkeş koman dolarının yuvalandığı "Ülkü Ocakları" nın kapatılmasını istemiştir. Bildiride özetle şöyle denmektedir : "Son aylarda, yurdumuzdaki demokrasi ve bağımsızlık mücadelesi yeni boyutlara varmıştır... Bir yandan ulusal bağımsızlık ve demokrasiden yana güç ler faşizme karşı, emperyalizme ve gericiliğe karşı mücadelesini yoğunlaştırıyor. Diğer yandan da gerileyen faşist güçler saldırganlıklarını artırıyor.. 


Başta işçi sınıfı olmak üzere tüm ilerici güçlerüze-. 


rine faşist terör yoğunlaşıyor. Amerikancı Türkeş 


in zorbaları, hergün yeni yeni cinayetler tertipliyor.. 


Genç işçiler ve öğrenciler, faşizmin, emperyaliz min kurşunlarına hedef oluyor, emperyalizm ve o nun yurtiçindeki işbirlikçileri bu cinayetleri körüklüyorlar. Ülkedeki gerici güçlerden, hükümetten, militarist klikten, polisten destek alan Ülkü Ocakları, bu kana susamış faşist yuvaları, işçilerimizin, gençlerimizin kanına giriyorlar." 

"Bu somut kavgada tüm ilericilere, yurtseverlere, sosyalistlere, komünistlere büyük görevler düşüyor. 
Ülkü Ocakları kapatılmalı!.. Faşist yuvalar yok edilmelidir,.." 


Giri yama er — — — 


ATTF'ye bağlı Stuttgart Türkiyeli Toplumcular 

Ocağı yayınladığı bildiride bütün işçileri baskılara ve haksızlıklara karşı birlikte mücadeleye çağırıyor. Özetle şöyle denmekte : "Arkadaşlar, işsizliğin, pahalılığın altında ezilenler yalnız biz Türk işçileri değiliz. Patronlar ,yerliyabancı işçilerin arasına düşmanlık tohumları ekiyor, onları birbirine düşmanmış gibi (o göstermeye gayret ediyor. Halbuki bütün işçilerin çikarları müşterektir.Düşmanları aynı düşman, mücadeleleri aynı mücadeledir. Bütün ülkelerin işçilerinin birlik te yürütecekleri mücadele patronların sömürü çarklarını yıkacaktır." 
"Yurdumuzda iş istiyoruz" başlığı altında yayınlanan bölümde ise, Türkiye'nin bu hale gelişinin tek sorumlusu şimdiye kadar gelmiş geçmiş patron iktidarlarıdır, denilmekte ve Libya'ya işçi gönderilmesini protesto ederek şöyle denmektedir : "Şimdi de işsizliğin sözde önüne geçmek için oişçilerimizi Libya çöllerine sürmek istiyorlar. 


EFA İK İS) 
Örgütümüz "Frankfurt Türkiyeli İşçiler Birligi" yeni taşındığı lokaline yerleşmiş ve yeni yeni çalışma planları hazırlamıştır. Her cumartesi saat 17, 30'da başlayan "Ekonomi- Politik Nedir?" konulu konferans verilmekte ve daha sonra hepbirlikte verilen konu üzerine tartışma yapılmaktadır, Diğer yandan Almanca dersleri Şubat ayının ll'inden itibaren başlamıştır. Bütün okuyucularımıza serbesttir, katılabilirler, Örgütümüz lokali cumartesinin dışında hafta arası da Salı, Perşembe ve Cuma günleri saat 17,30' dan sonra açıktır. Vergi denkleştirme beyannamelerinin doldurulması konusunda bilgi almak isteyenler bu günleri başvurabilirler, (ücret alınmaz) Örgütümüzün adresi şöyledir : 
6 FRANKFURT / MAIN 
Bockenheim Adalbert Str. 29 (ikinci kat) 


15 leri andık... 


”Hapis, terör, kan ve ates- halkın savaşımı, milli kurtuluş ve demokrasi hareketini durduramaz!” M.SUPHİ 


1 Şubat 1975 cumartesi günü Frank 
furt Türkiyeli İşçiler Birliği lokalinde, Mustafa Suphi ve 14 yoldaşının burjuvazi tarafından öldürülmelerinin 53. yılı dolayısıyla bir anma toplantısı yapılmış 


$ tır. Frankfurt ve çevresinde oturan Türkiyeli işçilerin ka- 


tıldığı ve ilgi ile izlediği toplantıda Mustafa Suphi ve müc&- delesi anlatılmış, onun ve yoldaşlarının anıları Türkiye işçi sınıfı bağrında herzaman yaşayacağı belirtilmiştir. 
Türk burjuvazisinin gerici kanadı, bundan tam 53 yıl önce 
1921 yılının 28 Ocak ayını 29 Ocak'a bağlayan karanlık gecesinde Trabzon açıklarında (Karadeniz) TKP yöneticileri, Türk halkının en yiğit evlatları Mustafa Suphi, Ethem Nejat, Topçu İsmail Hakkı ve 12 yoldaşlarını öldürmekle Mil li kurtuluş hareketine, emekçi halk yığınlarına karşı yakın tarihimizin en büyük siyasi cinayetini işlemiş oldu. 
Türkiye halkı bu cinayeti unutmamıştır ve unutmayacaktır. 
Çünkü onlar halk için, halkın insanca ve onurlu yaşaması için öldüler, Burjuvazinin indirmiş olduğu bu ağır darbe- ye rağmen Türkiye işçi sınıfının mücadelesi durmadı. Mus tafa Suphi'lerin kurmuş olduğu Türkiye Komünist Partisi (TKP) 54 yıldır, burjuvazinin her türlü baskısına rağmen savaşını sürdürmüş ve sürdürmektedir. 


İşçi Temsilciliği Seçimlerine aktif olarak katılalım... 


l Mart- 31 Mayıs 1975 tarihleri arasında F, Almanya'da İşçi Temsilciliği seçimleri , yapılacaktır. Seçilen İşçi Tem sileileri önümüzdeki 3 yil içinde, tüm işçiler adına işyerlerinde söz hakkına sahip olacaklar. Hepimiz bunu gözönün de bulundurmak zorundayız. Bizi temsil edecek kişilere karşı kayıtsız kalamayız. Onun için seçimlere aktif olarak katılalım. 


Kimleri seçebiliriz 2. 

© İşçi sınıfının sorunlarına eğilen, dürüst, mert, patronlara ve tekellere karşı korkusuzca mücadele verebilecek, işçi haklarını koruyacak, bilinçli arkadaşları seç meliyiz. 

Patronlara satılmayacak kişileri seçmeliyiz. 
Sendikanın listesinden aday olanları seçelim. 

Üyelerin sorunlarını zamanında sendikaya ve işçi temsilciliğine götürecek arkadaşları seçelim, 

Sınıfsal bilgileri iyi olan, bilgilerini işçi arkadaşlara aktaracak olan arkadaşları seçelim. 

Sendikaya üye kazanabilecek, sevilen arkadaşları seçe lim. 

Sendikal yayın organlarını ve devrimci yayınlarıhemen işçi arkadaşlara ulaştıracak olanları seçelim. 

İşçiler arasında birlik ve dayanışmayı sağlayabilecek eylemlerde bulunanları seçelim. 

İşçiler tarafından kendisine yöneltilecek sorulara en döğru cevabi verebilecek arkadaşları seçelim .. 

İşçi temsilcisi ile sendika temsilcilerini karıştırmayalum. İkisi de ayrı kurumlardır. 

İşçi temsilciliğine, sendika üyesi olmayanlar da adaylığını koyabilir. Fakat biz onları değil, mutlaka sendikanın göstereceği adayları seçelim. Sendikalı adayların da yukarıdaki vasıflara sahip olup olmadığına dikkat edelim. 
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Hazırlayan : Y. Feyzioğlu 


Frankfurt-Nordend'de yaptığımız basın toplantısı büyük yankı yarattı. 
Alman ve Türk gazeteleri geniş yer ayırmak zorunda kaldılar... Olayı radyo ve televizyon verdi. Bir anda orada yaşayan işçilerimizin durumu kamuoyunun malı oldu.İşçilerimizin insanlık dışı bir yaşantıya itildiğini kamuoyu öğrenince, bazı daireler 


ve sosyal kuruluşlar ilgi gösterdiler. FTİB'ne başvurarak o bölgede oturan işçilerimiz hakkında bilgi ve döküman istemeğe başladılar. 

ASIL BÜYÜK YANKI 

İŞÇİLERİMİZ ARASINDA OLDU 

Biz onların ilgisini bir yana koyalum. Orada oturan işçilerimiz, kendileri ile kimin ilgilendiğini açık olarak gördüler. Kendileri ile hemen kaynayıp karıştık, O semt için görevlendirilen komitemiz, günlerinin çoğunluğunu orada geçirmekte. Ev, ev dolaşarak sorunlarını tesbit etmektedir, İşçilerimiz, Birliğimize ve komitemize karşı büyük saygı ve sempati göstermekte ve evlerine da vet ederek durumlarını göstermektedirler. İşte, Dışarıdan görünüşü yıkıldı, yıkılacak bir bina... İçerisi tek sözcükle sefalet!., Elektrikler kesik, mum ışığında oturanlar var. 
Banyosu yok, leğende yıkanıyorlar, Su boruları yırtık. Heryan su ve nem içinde... Duvarların sıvaları yer-yer dökülmüş ve dökülüyor "Fareler çocukların kulağını, burnunu yemesin diye korkudan uyuyamıyoruz" diyor bir arkadaş. Daireler oda oda kiraya verilmiş, Mutfaklar bile oda niyetine 230.- marka kiralanmış. Her odada 4-6-8 can barınıyor. Her katta bir tuvalet, bir 


lavabo var. 31 kişi ortak kullanıyor., 


Bütün binada 21 Türkiyeli, 2 Yugoslavyalı aile oturuyor. BinanıM nüfusullican,., Bunun 60'a yakını çocuk. Bu çocukların sadece 12'si okula gidebiliyor. Gerisinin ne okulu ne de çocuk yuvası var, "Okul olsa bile gönderemeyiz" diyor M.K, "Neder?" diye soruyoruz... "Çünkü" diye cevap veriyor : "Eğer okula gönderirsek, burada kaç çocugumuzun olduğunu polis tesbit edebilecek. Ve 'bir odada 4-5 çocuk barındıramazsınız. Hepsine ayrı oda olması şart' diye tutturacak .. 
Oysa o kadar odalı bir evkiralamayane bizim paramız yeter, ne de öyle bir ev bulabiliriz. Polisin isteğidebuzaten... Evsizlik., Tam bir bahane olacak. 'Haydin tası tarağı toplayıp gidin' diyecek. Bizim korkumuz asıl burada, Yanlış anlamayın sakın, memlekete gitmek de - gil bizim korkumuz, Kim memleketinde olmak istemez. Ama daha beter bir sefaletin, işsizliğin içine düşeceğiz. İşte okul olsa da çocuğumuzu gönderemeyeceğimizin sebe- bi. Yoksa kim okutmakistemez çocuğunu.,." 


İŞSİZLİK 


Bu binada barınan 21 ailenin çalışabilir durumda olanların, yaikiside, ya da biri işsiz. Söyle diyor K.G. : "Jilet paramız bile yok ağabey. İnanın birbirimizin eskijiletlerini a-Up traş oluyoruz. Türkiye'de olsak traş olmasak da olur. Ama burası öyle mi ya? Bir gün traş olmasan insanın suratına bakıyorlar. Traşsızlığımızı sürdürsek, onuda mesele yapacak Alman komşularımız . 
Oysa görüyorsunuz durumumuzu.." 
"İşsizlik parası almıyor musunuz?" 
diye soruyoruz. C.M. cevaplandırıyor bu sorumuzu da : "İşsizlik parası almak istemiyoruz." "Neden? * diyoruz : "Çünkü işsizlik parasına yazılırsak, kısa zamandabuda bitecek. Sayılı günün ömrüne kadar olur ki? Ondan sonra polis gene tutturacak 'gidin' diye. İşteişsizlik pa rasına yazılmamamızın sebebideza man kazanmak. Ne kadar geç yazıhrsak, burda kalma günümüzo kadar uzayacak demektir. Bu süre içinde de iş arıyacağız. Yoksa ne edebiliriz Türkiye'de, Gidip gelen komşular söylüyor, herşey ateş pahası. İş yok, Simdi de bir Libya çikardılar. Milleti, tantanalarla oraya satıyorlar. Biz işçi adamız,gönderseler oraya da gideriz. Çalışırız... Amaneredeee,.. Sırada olanlar gidecek. Biz siramızı savuşturmuşuz. Gene kalacağız aç, çıplak. Bu bebeler ne yiyecek ki? Başımızı hangi taşlara çalacağız? Saşırıp kaldık..." 

Bunlar yetmiyormuş gibi birde polis baskısı var bu işçilerimizin üstünde, İki kere polis ekipleri basıyor, Sinemada olanların kapılarını kırıp içeri giriyorlar. Küçük baskınları da saymıyoruz. Kimindurumu kritikse, kimin işsizlik parası alma süresi bitmişse, yaka paça ediyorlar, "hemen çıkıp gideceksiniz" diye. Polisin her gelişinde, ev den çocukları kovuyorlar... Ya da saklıyorlar ki, görmesinler. Bu da ayrı bir işkence... 

"Sonunda şunu anladık ki" diyor K. 
D. kardeşimiz. "Nerde olursak olalım, gerçekten birlikte mücadele vermedikten sonra, bizim kurtuluşumuz yok, Tek tek, dağınık, bölük börçük kaldıkça, bizi tutuptutup ezecekler, Sindirmeğe çalışacaklar. 
Onun için işte geleceğiz artık İşçi Birliğine. Birleştiğimiz zaman bize daha az diş geçirebilecekler..," 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FAŞİZM 
NEDİR ? 


EL 
Frankfurt'ta Türkiyeli Öğretmenler Birliği kuruldu 


Uzun zamandır ön çalışmaları pılan "Frankfurt Türkiyeli Öğret - menler Birliği" 2 Subat 1975 günü, Frankfurt ve çevresindeki öğretmen arkadaşların biraraya (gelmesiyle kurulmuştur. Türkiyeli işçi çocuklarının tümünün eğitilmesi, yerli ve yabancı öğretmenlerin eşit muamele görmesi yönünde mücadele vermeyi amaç edinen kurucuları kutlu- lar, çalışmalarında başarılar dileriz. 


Kadınlar Gününe katılalım. 


Uluslararası Demokratik Kadınlar Federasyonu'nun önayak olmasıyla, 
Birleşmiş Milletler Örgütü. o 1975 
yılını bütün dünyada kadınlaryılı ilan etti. 

Frankfurt Türkiyeli İşçiler Birliği olarak, kadın işçilerimiz için eşit işe eşit ücret, ana ve çocuk sağlığı güvenliği, eğitim, iş ve fırsat eşitliği istiyoruz. 

Bu konuya ilişkin olarak, kadın işçilerimizin hakları konulu, 8 mart 
1975 cumartesi günü, saat 17,30'da 
örgüt lokalinde bir toplantı düzenlenmiştir. Buna bütün Türkiyeli kadınlar davetlidir. 


ya- 


BASYAZI, Baştarafı sayfa I'de) 


soygun politikalarının sonucu olarak Türkiye işsizler, açlar, huzursuzlar diyarı oldu. İnsanlarımız, çalışmak için fabrika, okumak için okul, hiç kuşku duymadan istediğini yazıp söyleyebilecek ve sokakta rahat rahat gezebilecek bir ortam istemektedir. Bu isteği bastırmak için, burjuvazi zorabaşvuruyor, teröre başvuruyor ve işsiz aç kitleleri gözden uzak yerlere sevketmek için yurtdışında açık kapılar arıyor; "Almanya kapıları kapanırsa Libya açar!.. Biz bir karşılık beklemiyoruz. Bu yüzden alıcısı çok olur.. 
Önemli olan Türkiye'de kalıp şunca işsiz başımıza bela olmasınlar. Bunun için "Cehenneme" kadar göndermeye hazırız..." diyorlar. Son 
resmi verilere göre işsiz sayısı 6 
milyonu aşmakta ve bunun daha da yükseleceği belirtilmektedir. Yurtdışında çalışmak için sıra bekleyen lerin sayısı ise 1 milyon. 

İşte böyle bir anda her işçinin, her yurtseverin önemle üzerinde durmasının bir zorunluluk olduğu "Faşizm"'in çirkin yüzünü önümüze ser meyi, şimdiye kadar açtığı yaraları dilimizin döndüğü kadar size anlatmayı bir görev bildik. 

FAŞİZM NEDİR... 

FASİZM, "mali sermaye'(I)nin en 


İLERLEMİEKTEDİR. 


Geçen sayımızda yayinladızımız haberden hemen sonra Almanyaum birçok şelirinden müracaal eden işçi arkadaşlarımız, halinde geceye katılacakların bildirmişler ve yer ayırmamızı is- 


tomişlerdir. 


Diğer yandan gecenin hazırlıklarını sürdüren komitenin yaptığı aaklamaya göre. geceye ATTF (Avrupa Türkiyeli Toplumeular Fe derasyonu)'nin 40 kişilik korosu, Frankfurt Türk Halkevi folkloru ve davul Zurna katılacaktır. Bunun yanında çeşitli politik 


m a 
B 
A p 
Li 
(i 
- malar olacak ve ülkemizdeki şon gelişmeler. Almanya'dakiiş so-H 
B 
Gi nz 
E a a 
E 


runumüuz dile getirilecektir. 


de olalım, 
Not 
6 Frankfurt 


safededir.) 


İŞÇİ BİRLİĞİ, 


Geceye hepiniz. bütün yurtseverler ve işçinin dostları davetlidir, Geliniz hepberaber dinleyelim, hepberaber duyalım ve birlik için- 


Gecenin yapılacağı salonun adresi ; 


M., Wilhelm - Leuschner Strasse 69 - 77 
(DGB HAUS) (Frankfurt Merkez İstasyonuna beşdakika me- 


Türkiye'de faşist komandoların 


gerici, en şöven (2) veen emperyalist (3) unsurlarının açık terörcü diktatörlüğüdür" (Seçilmiş eserler Dimitrof, 8,159) 

Gelin, şimdi yukarıdaki tanımlamayı biraz daha açalım ; İktidarda olan burjuvazi işçi sınıfını ve diğer emekçi kitleleri, yani nüfusun ezici çoğunluğunu ülkenin yönetimine katmaz, onları siyasetten uzak tutar, Elindeki devlet organlarını bunların üzerinde baskı unsuru olarak kullanır. İş bu kadarlıkla da bitmez, sömürü politikasını sürdürmek, milyonların aç susuz, işsiz kalması pahasına çıkarını- vurgununu uzun müddet koruyabilmek için - iktidarı (hükümeti) hep elinde bulundurmak ister. Ancak bu hep böyle gitmez, kit lelerin böyle bir sömürü düzenine karşı kini nefreti git-gideartar .. 
Çünkü, ülkede en iyi çalışan ve göz le görülen herşeyi meydana getiren onlar olduğu halde yinede en kötü şartlar altında, yoksulluk, perişanlık içinde günleri geçer, yarınına güvenle bakamazlar. Kanları, canları pahasına meydana getirmiş oldukları bütün değerlere, enselerine kene gibi yapışan burjuvazi el kor. 
hiç hakkı olmadığı halde hemen bun ları sahiplenir... Örneğin,işte bizim halimiz, ülkemiziyönetme hak 


Geceye Davetlisiniz !.. 


Türkive'deki faşist komando baskınlarını protesto etmek ve bu faşist baskılara karşı dalga dalga püyüyen direnişi desteklemek üze te 22 SUBAT CUMARTESİ GÜNÜ DGB (ALMAN SENDİKALAR BİR LİĞİ)'nin SALONUNDA YAPACAĞIMIZ GECENİN ÇALIŞMALARI 


gruplar 


konuş- 


saldırısına 


uğrayan yurtsever öğrencilerin, gençlerin, öğretmenlerin 


yanındadır. 


İŞÇİ BİRLİĞİ 


vE MANA. NA 


kını elde etmiş olsaydık, buralarda, bu el kapılarında ne işimiz vardı?.. 
Burjuvazi, başta işçi sınıfı olmak üzere halkın her kesiminden, kendi sömürü düzenine karşı yükselen protestoları bastırmak için elindeki bütün güçleri kullanır. Ancak bu tip gayri insani baskılar kitlelerin istemlerine ve günlük en acil sorun larına cevap vermediği için para etmez, Burjuvazi direnir, onun için önemli olan iktidarda kalabildiği kadar kalmaktır, Bu amaçla her çareye başvurur. Kendiiktidarını yaşatabilmek için kendi demokrasisini ayaklar altına alır, kanlı baskı yollarıyla faşizmi getirir.. Bundan sonra akla hayale gelmedik işkence metotlarına başlar. Ortalığı yakar kavurur, Günlük işi, emekçiler ve tüm ilerici güçler üzerinde baskı, terör ve cinayet işlemeyi organize etmektir. Bir yandan bunu yapar- ken diğer yandan haktan, adalatten ve doğruluktan bahseder .. „Örneğin hepimizin yakınen izlediğimiz Türkiye'deki olaylar. Nihat Erim "Balyoz hareketi" ni uygular, çiçeği bur nunda binlerce yurtsever genci en korkunç işkencelere tabi tutar, altı aylık gebe anaları zindanlara tıkar- ken, halktan, adaletten ve "Reform Hükümeti" olduklarından bahsediyor, her konuşmasında bunu belirtiyordu. Dahası da var : "KONTR-GERİLLA" kamplarından ,işkenceyle öldürülen gençlerin cesetleri çıkarılırken, zamanında liberal olarak tanınmış! Atila Karaosmanoğlu'nu (Başbakan yardımcısı idi) da televizyon ekranına sürerek, halkın acil ihtiyaçları üzerine söylettirilen sözlerle gerçek yüzlerini saklama- ya ve işlenen cinayetleri kitlelerden gizlemeye çalışıyorlardı... 


Faşizm her türlü yalanı söyler 

Faşizm, halkı, işkenceye tabi tutmak için en bozuk, satılık unsurların eline teslim ederken, diğer yandan da kitlelerin duygularını istismar etmekte ve her türlü yalana baş vurmaktadır. Dimitrof, 3 .Kominterin 7. Dünya Kongresi önünde okuduğu raporda özetle şöyle der : "Faşizm, kitlelerin içinde derin kök leşmiş olan kör inançları alevlendirmekle kalmayıp aynı zamanda bu kitlelerin en iyi duygularını, onların adalet duygusunu ve bazan,hattadev rimci ananelerini de kötüye kullanmaktadır. Neden büyük burjuvazinin hizmetkarları ve sosyalizmin can düşmanları olan Alman o faşistleri kitlelerin önünde kendilerini "sosyalist" diye gösteriyorlar ve neden iktidara gelişlerini "devrim" diye adlandırıyorlar? Çünküonlar ` Almanya'nın geniş emekçi kitlelerinin kalbinde yaşayan devrim inançlarını ve sosyalizm eğilimlerini istismar etmeğe gayret etmektedirler," (Al- 


manya'da 1933'de iktidara gelen Hitlerciler kastedilmektedir. ) 


Sosyalizm'i İşçi Sınıfı ve 

onun Partisi gerçekleştirir. 

Sosyalizm, işçi sınıfı ve onun partisinin gerçekleştireceği bir düzendir, Bütün insanlığın ve bütün ezilenlere mutlu günler yaşatacak. işçi sınıfının iktidarıdır,Hitlerciler faşist yönetimlerini kurdukları zaman kendilerine "Nasyonal Sosyalistler" adını takmışlar ve halkın sosyalizme karşı olan özlemini, sıkılmadan suistimal etmeye çalışmışlardı. 
Faşizm yurtsever ve 

en insancıl kesilir... 

Bütün bunlar göstermektedir ki bur juvazi faşist devletini kurar ve faşizan baskılarda bulunurken, "Ben, baskı yapmak ve size kan kusturmak için, kendi çıkarım uğruna ikiidara geliyorum" demez. Sosyal temelini genişletmek için her türlü dalevereye, sahtekarlığa başvurur, en yurtsever, en insancıl kesilir,.. 
Memleketin öz çıkarlarının tek savunucusu olduğunu belirtir, Kendine karşı direnen yurtsever ilerici güçleri katleder, ilerici örgütleri. kapatırken, bunların memleket düşmanı olduğunu. yabancı paralarla beslendiğini. ülkenin temeline dinamit koymaya çalıştıklarını ilaneder ve her türlü düzenlenmiş sahte evrakı belge olarak açıklayarak kamu 


oyunu yanıltmaya çalışır. Örneğin, Türkiye'de şimdiye kadar yapılan baskıları ve işkenceleri burjuvazi 


nasıl göstermiştir? .. En yetkili ağızlar Türkiye'de işkencenin olmadığını iddia ederken diğer yandanda Türkiye'nin demokratik birülke olduğunu ve parlamenter sistemle ida re edildiğini ağızlarından düşürmemişler ve buradan çıkarak "parlamenter sistem ve demokratik yollarla idare edilen bir düzende işken ce varsa bu da oradaki demokrasiyi korumak için" dir görüşünü yaymış lardır, Örneğin, 1972 yılında Dışişleri Bakanı Haluk Bayülken'in Avrupa Konseyi önünde yaptığı konuşma. Bu propogandaların sonucu çoğu Avrupa ülkeleri, Türkiye'de parlamentonun varolduğunu gözönüne alarak faşizmin olmadığı görüşüne kapılmışlardır. 

Baan, Dimitrof raporunda aynen şöyle der : "Çeşitli memleketlerde faşizmin gelişmesi ve faşist diktatörlüğün kendisi, ilgili memleketin tarihi, sosyal ve iktisadi şartlarına göre, milli hususiyetlerine veuluslararası duruma göre çeşitli şekiller alırlar. Bazı memleketlerde bil hassa faşizmin geniş kitle temeline sahip bulunmadığı ve bizzat faşist burjuvazi cephesindeki ayrı ayrı grupların yaptıkları mücadelenin ye ter derecede kuvvetli olmadığı mem leketlerde faşizm parlementoyu bir- 


denbire tasfiye etmeye cesaret edemez ve diğer burjuva partilerine olduğu gibi sosyal-demokrasiye de muayyen bir legallik tanır." diyen Dimitrof, şöyle devam ediyor: 

"Diğer bazı memleketlerde, hakim burjuvazinin yakında bir devrim pat lak vermesinden endişe ettiği memleketlerde faşizm, rakip bütün par- 


tiler ve gruplar üzerindeki tethiş ve kötü muameleyiya derhal veyahut da gittikçe fazla şiddetlendirerek, hudutsuz olarak siyasi monopolünü kurar. Bu hal, faşizmin, durumu bilhassa çetinleştiği bir anda temelini genişletmek ve sınıfı mahiyetini de-Biştirmeden açık tethişçi diktatörlüğü, parlamenterizmi kabaca sahteleştirme ile birleştirmek teşebbüsünde bulunmasını imkan dışında bırakmaz." 

Değerli okurlar, yineDimitrof dikkate değer bu tahlilinin bir yerinde de şöyle diyor : "Faşizmin iktidara gelmesi, bir burjuva hükümetinin yerine basbayağı başka bir hükümetin gelmesi değil, bilakis burjuvazi sınıf hakimiyetinin bir devlet şekli olan burjuva demokrasisinin yerini onun diğer bir şekli olan açık tethişçi diktatörlüğün almasıdır..." 
Faşizm yenilir yutulur 

bir lokma değildir... 

Dostlar, gördüğünüz gibi faşizm, yenilir yutulur bir lokma değildir.. 
O, insanlığa, güzelliğe, mutluluğa, sevgiye ve gülüp-oynamaya düşman dır. O, iç siyasetinde olduğu gibi, dış siyasetinde de saldırgan ve harp çidir; insanları birbirine düşürür ve'onlara vahşice kin hisleri aşılar. 
Simdiye kadar nice harpler ateşlemiş, nice ocaklar söndürmüş ve mil yonlarca insan kırdırmıştır. Bunlara gelecek sayımızda yine birlikte gözatarız. 

Simdilik bunu burada keselim, rar buluşmak üzere hoşçakalın. 


AÇIKLAMALAR: 


*MALİ SERMAYE, "Üretim yoğunlaşmasi,bundan. tekellerin doğusu bankalzı,n sanayi ile birleşip kaynaşması veva bilir rinin içine girmesi; mali serni"yenin do ğuşunun tarihi ve bu terimin muhtevası işte budur!.. (LENİN) 


tek- 


**ŞÖVENİZM: Milliyetçiliğin diğer milletlere karşı düşmanlıklarının saldırganca biçimler almasına denir, 


***EMPERYALİZM: Kapitalizmin en son dönemidir. Emperyalist ülkelerde büyük burjuvalar diğer burjuvaları iflas ettirerek tekeller kurarlar,hamen bütün fabrikaları ellerine geçirirler. Bankalar vasıtasıyla tüm piyasayı kontrolleri altına alırlar... 
Fiatları istedikleri gibi saptamaya başlar lar. Bundan sonra kendi ülkelerinin de dışina taşarak dünyadaki az gelişmiş ülkeleri aralarında paylaşır ve bunları sö - mürürler... 


m.gür 


Hazırlayan: Alişan Demir 


GERSTETTEN-E Aynısay yazıyor. 


Dost, 

Sana Kurultayda söylemiştim. 2 kişiyi abone yapacağım diye, birini "Kurtuluş" a, birini de "İşçi Bir liği" ne abone yaptık. 

Dost, -yalnız bu sayıyı 2 adet postalamışlar bana... 
Benim burada abonelerim, benimle beraber 6 adet. 
Geçen sayıyı idare ettik, okuyanlar birbirine verdiler. Başarılar, sağlıcakla kal... 

C. A. 27/1/1975 


CEVAP_ 


Değerli Dost, 

Mektubun ve ilgin bizi memnun etti, sağol, varol. s, Sana gerekli gazeteyi postaladık. Bundan sonra her sayıyı göndereceğiz, Abone bulmak içinyaptığın çalşmalar bizi memnun etti, Çalışmalarında başarılar diler, yeni yeni abonelerini bekleriz. Göndermiş olduğun 10,- DM'ı aldık, teşekkürler, 


. O#elek 
SCHWABISCH-GMUND Anadolunun Sesi Oyuncuları 


“ ... grup olarak şöyle bir fikir teatisinde bulunduk. 
Bizim oynayabileceğimiz iki eser Ankara'da SANAT TİYATRO'SUNDA oynandı. Bu eserleri çok arattık ve aratmaktayız da, fakat halen elimize geçmiş değildir... TÜRKİYELİ İŞÇİLER BİRLİĞİ olarak çevrenizin geniş ve imkanlarıniızın çok olması dolayısıyla sizleri bu konuda rahatsız etmeye karar verdik. Acaba bize yardımcı olabilir misiniz? .. Tabii imkanlarınız buna elveriyorsa. 

Kitapların konusu şöyle. 

Almanya'da çağ dışı şartlar altında çalıştırılmakta olan bizlerin, yattığımız heim'lar, çalıştığımız işyerleri, uğradığımız haksızlıklar ve TÜRKİYE' den buraya hangi şartlar altında geldiğimiz, konu olarak anlatılmaktadır. 

Kitapların adları ; 

l- El Kapıları, 2 - 403. kilometre, 

yazarlarını bilmiyoruz. Yalnız ANKARA SANAT Tİ-YATROSUNDA oynandığını duyduk. Bulduğunuz takdirde ödemeli olarak adresimize postalarsanız çok mutlu olacağız. Saygı ve sevgilerle, 


CEVAP. 


Mektubunuz bizi sevindirdi. Hele ki örgütümüze baş vurarak istekde bulunmanız bizi ayrıca memnun etti. 
Kitapları bulup size gönderebilmek için,dostlarımıza tanıdıklarımıza haber verdik. Kitapları temin e- der etmez size göndereceğiz. Bu aradaki gelişmeleri de size bildireceğiz. Ayrıca bu konuda açıklayıcı mektubu size postaladık. 

Sizlerle olan ilişkimizin daha sıkı olmasını arzu e- der, gazetemizi çevrenizde tanıtmanız ve Stuttgart! 
ta bulunan "Stuttgart Türkiyeli Toplumcular Ocağı " kardeş örgütle ilişki kurmanızı ve 22 Şubat'ta yapacağımız geceye katılmanızı bekler, , selamlarız. 


FRANKFURT 'da oturan A.T. adlı okuyucumuzdan almış olduğumuz mektupda özetle diyor ki: "Gazetenizin her sayısını kaçırmadan okumaya çalışırım. Hemen şunu söyleyeyim, gerçekten çok hoşuma gidiyor. Yalnız benim değil, bizim yurtta oturan diğer arkadaşlara da gösteriyorum, onlarda ay nı şeyi söylüyorlar. Bundan böyle her sayısından beş adet yollamanızı isteyeceğim. Bir de çok hoşuma giden Hasan Hüseyin'in şu şiirini yayınlar mısınız? "ACIYI BAL EYLEDİK" Bununla Suriye sınırın da 20 candaşımızı kurşuna dizenlere sesleniyorum. , Sizlere sevgi ve selâmlar,.." 


CEVAP. 


Sevgili okuyucumuz A.T. 

Göndermiş olduğun şiiri aynen yayınlıyoruz. Senin acına senin duyguna katılıyoruz. Elbet gün gelecek bütün haksızlıkların hesabı tek tek sorulacaktır, Sana iyi günler diler, yine haber ve ilgini bekleriz... 


ACIYI BAL EYLEDİK 


"Pir Sultan ölür dirilir! 

bak şu bebelerin güzelliğine koklaşmalı söyleşmeli kaşı destan korka korka yaşamak ne gözü destan kahrolasın demiyorum elleri kan içinde kahrolma da 

kör olasın demiyorum gör beni 


kör olmada gör beni kanadık toprak olduk çekildik bayrak olduk 


damda birlikte yatmışız i 

ETDİ döküldük yaprak olduk h k i 

öküzü hoşça koşmuşuz geldik e 


koyun değil şu dağlarda 

san kendimizi gütmüşüz ekmeği bol eyledik hor baktık mı karıncaya acıyı bal eyledik kırdık mı kanadını serçenin sıratı yol eyledik vurduk mu karacanın geldik bugüne 


yavrulusunu ön A tas 
N ekilir ekin geliriz 

ya nasıl kıyarız insana PI: E 

ezilir un geliriz 


sen olmasan öldürmek ne bir gider bin geliriz çürümek ne zindanlarda özlem ne ayrılık ne yokluk ne yoksulluk ne ilenmek ne dilenmek ne işsiz güçsüz dolanmak ne gün gün ile barışmalı 


kör olasın demiyorum kör olma da gör beni 


HASAN HÜSEYİN 


Okurlarımızın bir sorusu var: 


ATILIM 


Değerli Okuyucular, Biliyorsunuz buradan biz, işçiler den yana olan yayınları, gazeteleri tanıtıyoruz. Bu durumu gözönüne alan birçok okuyucumuz şu nu soruyor : "ATILIM" nedir? .. 
Cevap verelim : 

"ATILIM" TürkiyeKomünist Par tisi Merkez Komitesinin yayın or ganıdır, Türkiye işçi sınıfının çıkarlarını, tüm emekçi halkın men faatlerini savunan gazetedir. 
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kardeş kardeş duruşmalı 


beni vürmak kurtuluş mu 


